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İÇİNDEKİ IŞIĞIN SÖNMESİNE İZİN VERME 

Nouman Ali Khan 


İnkâr edenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder; nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanıbaşında da Allah'ı bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam görmüştür. 
Allah hesabı çok çabuk görür. Yahut engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut... Birbiri üstüne karanlıklar... 
İnsan, elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nûr vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur. (Nur/39-40) 

"Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır; 

dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar." (Taha Suresi/25-28) 

Allah'ım ölüm anında bizi La İlahe İllallah üzerine sabit kıl. Allah'ım bizi iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle. 

Sahip olduğum bu birkaç dakikada sizinle Nur Suresi'nden iki kıssa paylaşmak istiyorum. 

Nûr Suresi Kuran'ın 24. suresi. Çoğu zaman Kuran'ın çoğu zor ve derin dersini Allah, bize örnek verme yoluyla öğretir. Ve genelde sadece bu örneklerin bir mealini okuduğunuzda ne anlatıldığını anlamak zor olur. Bu nedenle yapmaya çalışacağım şey, bu güzel kıssaları daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için size biraz arka plan bilgisi vermek ve sahneyi oluşturmak. Yalnızca güzel değil aynı zamanda oldukça da korkutucu olduklarını düşünüyorum. Burası aslında Kuran'da iki şeyin karşılaştırıldığı bir yer: ışık ve karanlık. Bu yüzden önce size biraz Kuran'daki aydınlık kavramından ve Allah'ın aydınlık olarak adlandırdığı şeyden bahsedeceğim. Öğrendiğimiz ilk şey, Allah bizzat kendisini aydınlık olarak adlandırıyor. 

"oiajVlj CjljLÂİuII jjl ^1" 

"Allah göklerin ve yerin nurudur." (Nûr:35) 

Kuran'da aydınlık kavramının kullanıldığı bir diğer yer: 0 esasında doğru yolun eş anlamlısı, alternatifi olarak kullanılır. Aydınlık ve doğru yol aynı kabul edilir. Birinin karanlıkta olduğunu söylemek tıpkı yanlış yolda olduğunu söylemek gibidir. Bunun tam tersi de doğrudur. Aydınlıktaki kişi ya da ışığı olan kişi, aslında doğru yoldaki kişi demektir. Allah'ın tanımladığı bu ışığın insanların kalbinin içinde bulunduğuna dikkat etmek de önemli. İnsanların kalbinin içindedir. Kuran'daki ışık örneklemesi gece vaktindeki duvar kenarındaki girintide lambası olan bir ev gibidir. Eski günlerde bu girinti kemer gibiydi ve bu aslında göğüs kafesinin duruşuna benzer şekildedir. Bu örnekteki lamba da aslında kalbin kendisi için bir sembol. Yani ışık saçan bir lamba, ışık saçan bir kalp gibidir. Ki camının temiz olması gibi pek çok şey gerekir ama ne olursa olsun söylemeye çalıştığım en önemli mesele, Manevi anlamda ışık kavramının 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kalbimizde var olan bir şey olduğudur. Bu örneklemenin önemli olmasının nedeni şu: Işık içeride kalmaz, ışık dışarı çıkar. Değil mi? Eğer bir lamba varsa, onun faydası kendisiyle sınırlı kalmaz, etrafını da aydınlatır değil mi? Ve eğer bir kişi kalbinde doğru rehberliğe sahipse, kalbinde gerçek iman varsa, o bundan faydalanan tek kişi olmayacak, çevresindeki herkes de sonuç olarak aydınlanacak. Gerçek şu ki, ışığın kıymeti ancak karanlıktayken tam olarak bilinir. Yani bizim inancımız ve imanımız sadece gerçekten zor durumlarla çevriliyken, yanlış yönlendirmelerle çevriliyken teste tabi olur ve faydası ortaya çıkar. 

Ve çoğu zaman inananlar şöyle hissederler: "Keşke daha iyi zamanlarda yaşasaydık!" 
"Keşke Peygamber sav zamanında yaşasaydık!"ya da "Öyle karanlık zamanlarda yaşıyoruz ki!" vesaire... 

Bu düşünce tümüyle saçma. Tüm peygamberler, bütün hepsi, azınlıktaydı. İnananlar daima azınlık durumundaydılar. Ve çevrelerindeki insanların çoğunluğu karanlıktaydı. 
Dolayısıyla siz keşke o zamanlarda yaşasaydım dediğinizde, çok da farklı bir şey istemiyorsunuz. Hatta belki de daha zor bir şey istiyorsunuz. İşte bu, aradan çıkarmak istediğim ilk şey. Işık meselesi hakkında bahsetmek istediğim ikinci şey, onun sadece mecazi olmadığı. Yani birisinin göğüs kafesini açsanız içerde ışık görmeyeceksiniz. Ama hakikaten göreceğiniz bir gün yaklaşıyor. Kıyamet gününde Allah hepimizin imanını gerçek, hakiki ışığa çevirecek ve hepimiz bir yürürüş yapmak zorundayız hesap gününde hesabımız görüldükten sonra. Son varış yerimize doğru yürümek zorundayız. Ya cennete ya cehenneme. Ve imanı şöyle olan insanlar olacak: 

(jjj 

(Tahrim/8) 

O günde o saf karanlıkta bize yardım edecek iki tür ışık var: Göğsümüzden gelecek olan ışık ve sağ elimizden gelecek olan diğer ışık Kuran'ın birkaç yerde tarif ettiği budur. Bu ışığın o zorlu yolda yönünüzü bulmanıza yardımcı olması beklenir. Böylece siz ve ben cennetin kapısına ulaşabilelim. Amaç bu. Niye iki tür ışık var? Bu ışıklardan biri sizin Allah'a olan samimiyetinizle ve imanızın saflığıyla ilgili. İşte bu kalbinizin içinde yalnızca siz bilirsiniz bir de Allah. Başka kimse denetleyemez. Öteki ışık bahsettiğim gibi sağ elinizden gelir. Ve bu ışık aslında sizin ve benim bu hayatta yaptıklarımızın temsilidir. Eğer iyi amelleriniz varsa, iyi işler yaptıysanız, bu işler o gün ışığa dönüştürülecek. Böylece mahşer gününde yolunuzu bulmanıza, ilerlemenize yardım edecek birkaç feneriniz olacak. Sonuç olarak bu konuşmanın tek bir amacı var: Siz ve ben o gün kalkmayı ve elimizde biraz ışığın olmasını istiyoruz. Bu ışığa erişmeyi istiyoruz ki böylece cennete doğru yol alabilelim. Peygamberimiz mahşerdeki bu ışığın, birlikte diriltileceğimiz bu ışığın herkes için aynı olmadığını söylemişti. Aynı miktarda değil. Yürürken ayaklarını zar zor görebilecekleri kadar az ışığı olan bazı insanlar olacak. 

Sahip oldukları ışık o kadar. Öyle çok ışığı olanlar da olacak ki: sanki bir şehirden diğerini görebilecekmişsiniz gibidir. İşte o kadar çok. Ve bu imanımızın saflığına, gücüne ve geride bıraktığımız amellerimizin gücüne bağlıdır. Değil mi? Işık kıssasının önemli olmasının nedeni bu. Hutbemin konusu bu değildi, sadece zemini oluşturmak 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istedim, ışık kavramını anlamanızı istedim. Bu ışığı içimizde muhafaza etmemizin mecburiyetini ve kıyamette Allah'ın karşısına çıkmadan evvel bu yatırımın güzel bakıldığından, ölmediğinden emin olmamızın gerekliliğini anlamanızı istedim. Şu anda farkında değilsiniz ancak o gün herkes ona sahip olmayı diler. 

Şimdi, sizinle paylaşmak istediğim bu iki kıssa, bu örnekler aslında ışıkla ilgili değil. 
Karanlık hakkında. 

Son anda hiç ışığı olmayacak ya da sahip oldukları ışıktan faydalanamayacak insanların iki acı vakası. Onları tek tek inceleyeceğim. 

Allah tarif eder: (Nur/39) 

"fU 4 u .iVı 4juâj uljLıS ^ \1 afrj IjjiS (jjiİlj" 

Allah der ki: "İnkar edenlere gelince" aynı zamanda "örtenler" olarak da tercüme edilebilir, kendi ışığını örtenler anlamında. 

kelimesini düşünebileceğiniz bir diğer yol budur. 

'Yalanlayanlara ve nankörlük yapanlara, ışıklarını örtenlere gelince,' Ne olmuş onlara? 
Onlar günün ortasında çölde seyahat eden biri gibidir. Ve onlar y'j^görürler. Serap anlamında. Yani bir adam susuz, bir kadın susuz, çölde kaybolmuş ve hayatta kalabilecekleri bir yer arıyorlar tabi ki kızgın güneşte dalganın olmadığı yerde dalga görürsünüz. Uzaktaki şeyler bulanıklaşmaya başlar, işte bu seraptır. Susuzluktan öldüğünüz için onun bir şeye değer olduğunu sanırsınız. 

Bu yüzden 4"*^" aşırı susuz olan, onu su sanıp bu suya doğru koşar. 

"aflÂ tJİ ^ Â" 

ona ulaşana kadar, 

"1 ı~û7ı siâj ( aJ" 

orada hiçbir şey bulamadı. 

Sadece kumdu, sahte bir görüntüydü. 

"uLuıaJl j AjLuia. alâ^â" 

Yani orada sadece Allah'ı buldu. 

Su arıyordu, Allah örnekte bu garip dönüşümü yapıyor ve orada suyu bulmak yerine Rabbini buluyor. 

"ı ıi:..-vU £jjiıı 4 jLua alijâ" 

Orada Allah'ı bulur ve Allah onun hesabını orada görür. 

Allah ona layık olduğunu verir. 

"uLuıâJl JJjaji 

Allah hesap görmede çabuktur. 

Allah sizin ve benim yaptığım tüm şeylerin hesabını görmede çabuktur. 

Bu ilk örnekti, henüz açıklamadım sadece önce ne olduğunu bilmenizi istedim. Şimdi hızlıca ikinci örnek: Başka bir örnek ve bu neredeyse diğerinin tam tersi bir manzarada olacak. İlk seferinde çöldeydik şimdi okyanusta olacağız. Allah der ki: J* çjUÎkS" 

Açık denizde kat, kat, kat karanlıklar gibi Yani şu anda gündüz vaktinden bahsetmiyoruz, gece vaktinden bahsediyoruz. İlk örnekte açıkça gündüz vaktiydi çünkü gece serap görmezsiniz, serabı yalnızca gündüz görürsünüz. Şimdi açık denizdesiniz, karanlıklarla örtülüsünüz ve 
Allah diyor ki: 

^ CıUİki" 
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"ür^" sakinleşmeyecek, acımasız bir okyanus anlamına gelir, 

Yani dalgalar gittikçe şiddetleniyor ve siz sadece tek bir kötü dalga olduğunu, her şeyin sakinleyeceğini umuyorsunuz. 

Ama hayır, dalgalar gittikçe kötüleşiyor ta ki: 

£>■» aLuıij" 

Dalga onu aşar, kaplar. Açık denizin ortasında öyle devasa bir dalga ki hangi taşıt içinde, 

hangi bot ya da hangi gemi içinde olursa olsun onu batırır. Artık su altındadır. 

Ve sonra <£" 

Seni çoktan su içine gömen bu dalganın da üstünde seni daha da derine atan başka bir dalga. 

"ulÂiu Aİjâ (j^ 11 

bunun da üzerinde gök gürültülü sağanak bulutları var. Yani bulutlar varken bu fırtınanın geldiğine işaret eder. Açık denizde olma konusunda tecrübeli insanlar, bulutları görünce bilirler: 'Hazırlanmalıyız, olay çirkinleşmek üzere!' Allah, dalgaların amansız olduğunu ve fırtınanın da kesilmediğini anlatıyor. Ve bu insan her kimse, bu zavallı ruh karanlığın ortasında denizin derinliklerine çekiliyor. Bu kıssanın sonunda O ne diyor? 

"Üfcljj aSj t±ı |j|" 

Denizin tam dibindesin, çıkmaya bile çalışamıyorsun. Çıkmaya çalışıyorsun, başka bir dalga gelip seni dibe çarpıyor, problem bu. Yukarıya yüzmeye çalışabilirsin ama üstte başka bir dalga var. 

Bu yüzden şöyle diyor: Karanlıkta o kadar kaybolmuştur ki elini çıkardığı zaman "Ulpj P" neredeyse kendi elini göremeyecek gibidir. 

" 4 >i Aİ Ua Ijjj Allah'ın ışık vermediği kimse nasıl ışık sahibi olabilir. 

Allah'ın hiç ışık sağlamadığı kişi, nasıl ışık sahibi olabilir? Başlangıçta söylediğim gibi bu örnekler kafa karıştırıcı olabilir 'Bütün bunlarla ne demek istiyor?' diyebilirsiniz. 

Ancak sizin için önce bu iki kıssayı ve kısa tercümede ne anlama geldiklerini sahne olarak çizmek istedim. Şimdi biraz daha derine inmeye ve söylenenin değerini anlamaya çalışalım. Temelde bu iki vakada da, bir insan görmesi gerekeni görmüyor. 
Biri günün ortasında, dışarısı aydınlık olmasına rağmen olmayan şeyler görüyor. Bir serap görüyorlar, değil mi? Ki hemen hemen kör olmak gibi. Karanlıkta olsa bari çünkü orada değil, gördüğü orada değil. Ve diğer durumda birisi karanlıkta, denizin ortasında, bulutlar örttüğünden ay bile yok, dalgalar var. O da başka türlü bir kör. 
Bunlar körlüğün iki türü. Ama neden körlüğün iki türü de verilmiş? Çünkü Allah, hesap gününde karşısına gelen insanlardan zavallı durumda olanların iki çeşit olduğundan bahseder. 

Nasipsiz durumların iki çeşidi olacak. İşte burası, iki kıssada neler olduğunu anlamak için ekstra dikkat etmenizi istediğim yer. Kendilerinin aydınlıkta olduğunu farz eden insanlar var. Çölün ortasındaki insan gibi insanlar var. 

Dört bir yanı ışıkla sarılı... Çöldeki gündüz vaktinden daha parlak olabileceğiniz başka durum yok. 
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Yani iyi bir çevrede olan insanlar var. Dindarca davranırlar, dindar görünürler, dini konuşurlar, aileleri dindardır, camiaları dindardır, dini anlamda ilgilidirler, mescidle alakadardırlar. Yani etraflarındaki her şey... İçki içmezler, parti ortamında değiller, kulübe gitmezler, böyle ortamda bulunmazlar. Dini bir ortamdadırlar, manevi bir ortamda bulunurlar. Işıkla çevrelenmişlerdir. Ve çoğu zaman farz ederiz ki böyle insanların cennete gitmeleri kaçınılmaz. İyiler, başarıları kesin, sorunları yok. 

Ama bu kadar çok ışıkla çevrili olduğunuzda bile bazen ne olur biliyor musunuz? Hayal dünyasında yaşamaya başlarsınız. Dindar görünümünüz, sizi dindar gösteren kullandığınız kelimeler, varlığınızın dışının dine adanmış olması, epeyce aydınlanmış gibi görünmeniz içerde gerçekte neler olduğu hakkında hiçbir şey söylemez. 

Tamamen farklı iki hakikat olabilir. Maalesef ki müslümanlar arasında olan... aslında Kur'an'da etraflıca çok açıklama var ama şimdilik fazla basite indirgeyeceğim, temelde olan şu: Dıştan çok mütedeyyin, çok alim, çok dindar, dine kendini çokça adamış görünen insanlar var, ve böyle görünmelerini sağlayan tarzda şeyler yaparlar. Bu yüzden kıyafetler çok önemli hale gelir, görünüş çok önemli olur, bazı kalıpları telaffuz etmek çok önemli olur. Diğer insanların farkına varacağı her şey önemli hale gelir. 

Ama içte olan bir şeyler; hırs gibi, kıskançlık gibi, kibir gibi, öfke gibi, nefret gibi... 
Başkasının başarılı olmasını kabullenemezsin, sinirin bozulur. Ailedeki çocuklara acımasızca davranırken en ufak bir sempati hissetmezsin. Hakkını gaspettiğin insanları düşünmezsin çünkü gizlice yaptın, kimse bilmeyecek. Görmezsin çünkü insanların önünde değil, o zaman önemi de yok. İnsanların önünde olan mükemmel görünmek zorunda. İçte olan çirkin. Karanlık. Ve bu insanlar sanırlar ki iyi şeyler yaptıklarından; gönüllü olduklarından, sakal bıraktıklarından, tesettüre girdiklerinden, birazcık da Kur'an ezberlediklerinden, tecvitlerini düzelttiklerinden, dış meselelerin tümü oldukça iyi olduğundan, "Allah bunların hepsi için beni gerçekten ödüllendirecek... 

...Baya iyiyim." diye farz etmeye başlarlar. Fatiha'yı bile ezberden okuyamayan diğer kişiye kıyasla, x, y, z yapamayan öbür kişiye kıyasla... "Namazlarını camide kılmıyorlar bile!" vb. Epeyce iyi durumda olduğunu düşünerek kendini kıyaslamaya başlarsın. 
Çünkü aydınlıktasın. Ve bu arada bu üstünlük hissi, büyük ihtimalle değindiğim diğer ahlaksızlıklardan en kötüsü. Siz ve ben Allah'ın önünde başka bir insandan daha üstün bir noktada olduğumuzu düşünmeye başladığımızda Bu kibir, aslında şeytanın kibrinin bir kopyası. Neden ben üstünüm dedi? Üstünlük hissi 

İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. Akıbet, takvâ sahiplerinindir. 

(Kasas/83) 

Allah diyor ki: 

Yarattığı sonraki evi, Cenneti, bu dünyada üstün hissetmek istemeyenler için yarattı. 
Onlar "jk" istemezler. Onlar bir başkasını kendilerine kıyasla küçük, kendilerine kıyasla daha aşağı hissettirmek, göstermek istemezler. Bazen aramızda, belki de bizler dini bilgimizden dolayı, dini makamımızdan dolayı, öbürlerine karşı olan dini algımızdan dolayı, başka birinden daha iyi olduğumuzu düşünmeye başlarız. 
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Diğerlerini muhtemelen hor görmeye başlarız. İşte bu ilk örnek. Gerçekten aydınlıkta olduğunu, iyi olduğunu düşünen insanlar. Ama çöldeki bir insan gibisin, susuzluktan öleceksin. Oraya ulaştığında su sandığın şey: cennete gideceğini, yaptığın iyilikler için ödüllendirileceğini düşünmeni temsil ediyor. Bulduğun tek şey, her şeyi dıştan yaptığını ama içinde hiç ışık olmadığını söyleyen Allah. Burada bir şey alamazsın, Allah hesabını çabucak görür. Siz ve ben içsel gözlem insanı olmak zorundayız. İnsanların sizi ya da beni övmesi hiçbir anlam ifade etmez. Nitekim insanların sizi ya da beni eleştirmesi de hiçbir anlam ifade etmez. Kendinize "Eğer Allah şu anda bana yaptığımın doğru olup olmadığını sorsaydı, O'na cevap verebilir miydim?" diye sorabilmelisiniz. "Allah'a göre doğru olanı yapıyor muyum?" Çünkü bu yolculuğun sonunda tek karşılaşacağım, O. Bunun diğer tarafında başka bir karanlık var. Başka bir başarısız durum var. Biri iyi yaptığını düşünüp, gittiklerinde hiçbir şey bulamayan insanlardı ancak diğeri tamamen farklı bir senaryo. 

Diğeri karanlıkta olduğundan bahsettiğim kişinin senaryosu. Sonra daha da fazla, daha da koyu bir karanlığa itilmişlerdi. Onlar daha da derine gitmeye devam eder. Bu aslında iyi bir çevrede olmayan biridir. İlgisi de yoktur. 

Güçlü imanı olan insanların yakınında bile değillerdir. Nitekim sahip oldukları tüm arkadaşları onları daha da kötü biri yapar, daha da kötü alışkanlıklar kazandırır. 
Kendilerini koydukları ortamlar, kendilerini koydukları durumlar tümüyle kötüdür, saf karanlıktır. Ancak aynı zamanda bağımlılık yaparlar. Bu tarz işlere devam ederler, o çevrelere gitmeye devam ederler, o arkadaşlara... O karanlık yerlere gitmeye devam ederler. Ve geri dönmek için kendilerine tekrar tekrar yardım edemezler. Bağımlılığın her çeşidini geliştirirler, bazı tür davranışlara bağımlılık, maddelere bağımlılık geliştirirler. Tüm bu ortamı bırakamazlar da. Ve Allah dalgaların gelip seni derine çarpmasını ve karanlığın dibinde olduğunu söylerken bunu tarif ediyor. Burada bu kıssadaki muhteşem şey, Allah aslında bu insanlara da umut veriyor. Denizin dibindeyken kendi elini dahi göremez demedi. Dedi ki: kendi elini 'neredeyse' göremedi. Eliniz yaptıklarınızın bir temsili. Karanlığın en derinlerinde bile az çok elinizi görebilirsiniz. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hâlâ bunun yanlış olduğuna dair bir his taşıyorsunuz. "Yaptığım şey yanlış!" "Bunu yapmıyor olmam gerekirdi." 

"Doğrusunu biliyorum. Değişmem gerektiğini biliyorum." "Bu yaptığım şeyden utanıyorum." 

İçimdeki fazlasıyla hayvani olan bir yere teslim oluyorum. İçimdeki bu yer beni ele geçiriyor ve ben Allah'la olan bağlantımı kaybediyorum. Ve derine daldığım her seferinde bu bağlantı biraz daha inciniyor. İncindiği her seferinde daha da az ışık kalıyor. Ama hâlâ görmenize izin verecek minicik bir ışık parçası içinizde kalmış durumda. Bu kısmı daha iyi anlayabilmeniz için: Gözlerimiz, ışık yoksa yararsızdır. Bu odanın içinde hiç ışık açık olmasa, pencereler olmasa ve kesinlikle hiç ışık olmasa, tamamıyla kör oluruz. Gözlerin mükemmel çalışıyor olabilir fakat önemi yok yine de körsün çünkü karanlıktasın. Allah burada şunu tarif ediyor: Denizin dibinde olduğunuzda, en dibinde Şüphesiz ki orada hiç ışık kaynağı yok, değil mi? 
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Yani zaten karanlık, zaten gece, zaten gökte bulutlar var ve sen gecenin ortasında denizin en dibindesin. Hiç ışık olmaması gerek! Neredeyse elimi görebiliyorum dememelisin. Hiçbir surette elini göremiyor olman gerekir. Önemli nokta şu: hiçbir surette elini göremiyor olmalısın. Ama Allah bir yerlerde bir ışığın olduğunu söylüyor. 
Ortaya çıkan soru şu ki, ışık nerede? Bu aslında Allah'ın senin içine, benim içime, kalplerimizin içine koyduğu ışık. Oraya koydu. Dışarının ışığı değil, senin içinde. 
Sönükleşti, güçsüzleşti, karanlıkla örtüldü fakat hâlâ bir nebze de olsa yanlış yaptığını görmene yeter. Sende hâlâ umut var. Allah bu ışığın ölmesine izin vermedi. Hayal edin, eski günlerde gece vakti ışık neydi? Nasıl ışık sahibi olurdun? Lamban olurdu, mumun olurdu, eskiden ışık böyleydi. Mumu suyun altına soktuğunuzda hemen ne olur? Söner. Hiçbir ışık kaynağı olmaz. Ancak bir şekilde okyanusun derinliklerinde bu ışık kaynağı korunmuş. Böylesine kötü bir ortam içinde olmasına rağmen, yine de korunmuş durumda. Zayıf düşmüş ama boğulmamış, sönmemiş, sürüklenmemiş. Bu ne kadar uzakta olduğunuzu düşünürsen düşün ve ne kadar uzakta olduğumu düşünürsem düşüneyim Allah'ın senin içinde ve benim içimde koruduğu ışıktır. 

Hatalar olur, günahlar olur, Allah'a karşı suçlar işlenir. Kalplerimiz kötü yerlere, karanlık yönlere kayar. Ellerimiz karanlık istikametlere gider. Hatalar yaparız. Ama Allah'ın merhameti... 

En sonunda ne diyor? 

" {ya Aj lÂâ 

(Nü r/40) 

"Allah'ın ışık vermediği kişi, 

ışığı nereden bulur?" Eğer Allah onlara ışık vermeseydi, ışığı nereden bulurlardı? 

Allah burada şunu söylüyor: Okyanusun ortasında en dipte ışığın nereden gelmiş olabileceğini düşünebiliyor musun? Nereden geldi? Benden gelmediyse, nereden geldiğini düşünüyorsun? 

Allah sana ve bana, bizim O'ndan vazgeçtiğimizi, O'nun bizden vazgeçmediğini söylüyor. Biz O'nu bırakıyoruz, O bizi bırakmıyor. Umudu koruyor. Bir şekilde kötü hissedebilme yetisinin sesini kısarsınız, duyarsınız ama "Hayır, bunu dinlemek istemiyorum." dersiniz. Kulübe girmek için sıradayım, girişten önceki dördüncü kişiyim ve işte bilincim devreye girer ve şöyle der: "Şimdi dönüp gitmen gerek." "Bunu yapmamalısın!" İçinizdeki bu ses, mini minnacık kalan ışıktır. O sefer de söndürebilirsin. Ve sonraki sefer de, bir sonrakinde de...Ancak bunun bir limiti var. 

Son olarak sizinle paylaşmak istediğim de bu. Gerçekte bunun bir limiti var, sınırsız değil. Allah ne olursa olsun ışığınızı hep canlı tutacak değil. Allah çoktan ölmüş insanlardan bahseder. Onlar çoktan ölmüşlerdir. İçlerinde hiç ışık yoktur. Allah kalpleri taşlaşmış insanlardan bahseder. Kalbiniz taşlaşmışsa bu demektir ki içeride ışık bile olsa dışarı çıkamaz. Ölmüştür, dışarı çıkmasının hiç bir yolu yoktur. Bu insanlara ne olur? Bilerek kendi kendilerine içlerindeki ışıklarını söndürdüklerinde onlara ne olur? 
Allah şöyle der: (Enfal/48) Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. 


Bu paylaşmak istediğim son şey. Bu olduğu zaman, size olduğunu nasıl anlarsınız? 
Şöyle anlarsınız: Kötü olan şeyler; cazip olsalar da, çekici olsalar da ve onlara doğru çekilseniz de içinizde kötü hisseden bir yer vardır, değil mi? 
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İşte bu kaybolursa, yalnızca güzel görünür. Kendinizi haklı görürsünüz. "Kötü olduğunu biliyorum, saçmaladığımı biliyorum ama yine de yapıyorum. Durmam gerek." demek bir şeydir. Bu demektir ki hâlâ biraz ışığın var. En azından kötü olduğunun farkındasın. Ama ışık tamamen tükendiğinde, işte o zaman: (Enfal/48) 
jjj" 

Artık onu kötü olarak görmüyorsun, artık o mükemmel. 

"Ne demek bu kötü? Güzel vakit geçiriyoruz!" "Ne demek bu kötü? Hayatımı yaşamamı istemiyor musun!?" "Ne demek bu kötü? Bu müthiş! Bu yaşama sebebimiz!" Tanımlamaların değişti, artık suçluluk hissetmiyorsun. Kötü bile hissetmiyorsun. Artık kendini kaptırdığın günahı övüyorsun. Karanlığı yüceltiyorsun. 

Bu sana güzel geliyor. İşte o zaman güzelliğin ve çirkinliğin Allah'tan gelen, sana verdiği ışığa dayanan tanımları yerine bu tanımlar artık sana şeytandan geliyor. İşte bu ümitsiz vaka. Artık iflah olmaz. Ve bu duruma düşmemize Allah'ın asla izin vermemesi için dua ediyorum. Bazen siz ve ben belki de kötü bir şey yaparız. Ve savunma mekanizması denen bir şey var, devreye girer. Birisi seni uyarır ya da kendi bilincin seni uyarır. Ve kendine bahane bulursun. "Hayır, hayır! O kadar da kötü değil!" "Yani fena ama o kadar da fena değil!" "Hadi ama zor durumdaydım. Ne yapmamı bekliyordun ki?" Kendi kendimizi haklı çıkarırız. Ama içinizin derinliklerinde, kendinize yalan söylediğinizi bilirsiniz. En azından şunu bilirsiniz: Yaptığın tercihle ya da kalkıştığın günahla yaşamak zorunda olduğun gerçeğiyle başa çıkmaya çalışıyorsun. 
Sen bile kendi savunmana inanmıyorsun aslında. Buna sen bile inanmıyorsun. Sonuçta Allah'ın bize verdiği en kıymetli şey, bu ışık. 

Son olarak -bir dakikam kaldığından son bir şey daha ekleyeceğim: Kur'an'ın, 

Kur'an'da ne^larak adlandırıldığını biliyor musunuz? 

"ÜJjSİ j <UlLı IjiaÜ" 

(Tegâbun/8) 

"Allah'a ve Rasûlüne ve indirdiğimiz nura iman edin." 

Allah, Kur'an'ı ışık olarak adlandırıyor. Bu bir tesadüf değil. Işık olarak adlandırıyor çünkü: Allah'ın kelimeleriyle olan meşguliyetim, Bu Allah'ın benimle konuşması, sadece bir kitap değil, sadece okuduğum bir şey değil! Bu Allah'ın benimle konuşması. 
Allah benimle konuştuğunda, içimdeki bu ışık kuvvetlenir. Çünkü onun kendisi ışık. Bu kelamın kendisi, Allah azze ve celleden gelen ışık. İmanım yenilenir. Allah'ın kitabına yeniden dönüp geldikçe, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamam düzelir. Ama Allah'ın kitabına bu dönüşüm yapay olamaz. Sadece okuyup da kenara koymak olamaz. Sadece arkadaşlarımla şu ayet ne, bu ayet ne anlama geliyor diye tartışmak için mealini okumak olamaz. Bunun için olamaz! Şöyle olmak zorunda: "Allah'ım ışığa ihtiyacım var, kelamından bana ışık ver." Kulun "Allah'ın kelamına gelmek zorundayım." Diyen alçakgönüllü, yalvaran tavrı budur. 

Beni alçakgönüllü yapması gereken Allah'ın kelamına rağmen bugün sen ve ben ona tartışma aracı olarak yaklaşıyoruz. Onu ilginç bir şeymiş gibi inceliyoruz. Onunla sıradan bir hobi gibi ilgileniyoruz. Onu cankurtaran olarak düşünmüyoruz. 
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Onu, "Bu Allah'ın benimle konuşmasıdır." Diye düşünmüyoruz. Bu Allah'ın bana değer vermesi. Bana hitap etmesi. 

" (Jij olarak adlandırıyor. 

"Rabbimden mektuplar" Kelimenin tam manasıyla Rabbimden mesajlar-mektuplar. 
Birisi sana özel bir not yazdığında, "Vay be bana zaman harcamış." dersin. İşte senin için bu Kur'an'da Allah. Eğer bunu geliştirirseniz, bu ışık zayıflamaz. Allah onun zayıflamasına izin vermez. Allah azze ve celle kalplerimizi içtenlikle Kur'an'a bağlasın ve bu ışık kaynağını bizim için muhafaza etsin. Allah ne kadar azalmış olursa olsun kalplerimideki ışığı kuvvetlendirsin. Allah bizi yaptığımız dışsal amellerin, kalbimizde taşıdığımız kötülükleri telafi edeceği yanılgısına düşürmesin. Allah hepimizin yapabileceğimiz en iyi şekilde kalplerimizi arındırmasını nasip etsin. Amin 

Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini facebook.com/noumanalikhanturkce sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altvazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: 

http://www.gencmuslumanlar.com 
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